Gebedsviering
bij het afscheid van

Betsie Verstappen-van Qorschot

*Boxtel, 10 oktober 1938
1’s Hertogenbosch, 20 maart 2023

Kerk St Lambertus

Gemonde, 24 maart 2023



Bij binnenkomst:

Lied: ‘Dance the night away’ van de
Mavericks

Woord van welkom door Anton Bijnen

Lichftritus

De kaarsen worden aangemaakt door de
kinderen Corina, Frank en Annelies en
kleinkinderen Lisa, Jill, Kai, Kane, Vigo en
Manon. Manon zal dat ook doen namens
haar broer Niels.

Herinneringen: door de kleinkinderen
Vigo. Manon, Lisa en Jill.

Lied: ‘Samen zijn’ van Willeke Alberti

Vergevingsgebed

V: In dit uur zoeken wij U, God, die elke
mens tot leven roept en voor wie de tijd
van leven geen enkel geheim is. Wij
kennen dag noch uur en worden
overvallen en zijn ontdaan

A: Heer, God van leven, wij vragen U:
Wees bij ons met Uw genade op deze
dag, nu wij U zoeken.

Wees hier aanwezig met Uw vrede,
als een vriend die troost en begrijpt.

V: Kom ons geloof te hulp, nu ons leven stil
valt door het afscheid dat we moeten
nemen van Betsie, die ons dierbaar is.

2

A: Wees kracht en troost bij nacht en
ontij, ontferm U over Betsie en
over ons.

Ontferm U over allen die op U
vertrouwen.

V: Spreek ook nu Uw Woord en maak
ons ontvankelijk voor Uw goedheid en
liefde: dat wij elkaar vergeven, zoals
Gij vergeeft, dat wij elkaar vasthouden,
zoals Gij ons vasthoudt. Amen.

Openingsgebed

Eerste lezing: naar Spreuken 31,
Ik heb een vrouw gekend.

Ik heb een vrouw gekend

O, wat was die sterk

Altijd was ze bezig

Altijd aan het werk
Het was niet altijd even makkelijk,
Maar ze zette kranig door
En wat er ook gebeurde
Haar werk ging altijd voor

Ik heb een vrouw gekend,

die vol vuur en liefde zat

en die ondanks al haar zorgen

haar medemens nooit vergat.
Kinderen en kleinkinderen
waren haar leven,
Liefde om haar heen
Was het soms wel moeilijk,
Zij sloeg er zich doorheen
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Ik heb een vrouw gekend

die klaar stond voor een ander.

Die ook dikwijls zei:

“Wees goed toch voor elkander”.
Zichzelf telde zij niet mee,
Misschien met kleine dromen
Dat voor haarzelf
Geluk later wel zou komen.

Met haar gezin genoot zij

van het leven.

Die kracht werd haar gegeven
Ik heb een vrouw gekend
die ik nooit meer zat vergeten.
Hoe dat dan toch wel kan?

Het was ons Betsie, moet je weten.
Moeders en oma’s zijn er velen,
maar zij is onze.

Lied: ‘Blijf mij nabij’

Evangelielezing:

De bergrede, vrij naar Matteiis (5, 1-12a)

Je bent een gelukkig mens als je niet
meer wil hebben en zijn dan je aankunt, want
an ben je precies geschikt voor Gods wereld.

Je bent gelukkig als je iets kan
betreuren, want dan komt er weer eens een
tijd dat je intens blij kunt zijn.

Je bent gelukkig als je klein genoeg durft
te zijn om anderen nodig te hebben, want dan
rijgt God de kans je handen en hart te vullen.

Je bent gelukkig als je onbevooroordeeld
en eerlijk bent, want dan kunnen rondom jou
mensen tot hun recht komen.
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Je bent gelukkig als je vrede om je heen
weet te scheppen, want dan creéer je een
stukje hemel op aarde.

Je bent gelukkig als je tegen de massa in
durft te leven en God niet los wil laten, want
z0 help je een nieuwe wereld opbouwen.

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Overweging
Voorbede door Corina, Frank en Annelies

Na elke voorbede:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Wees Gegroet

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.

Gjj zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen

Lied bij collecte: ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw Naam worde geheiligd;

Uw rijk kome; Uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood:
en vergeef ook onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredesgebed

Jezus Christus, Zoon van God, Uw Naam
blijft in ons midden klinken, als een gedurige
oproep tot liefde en trouw. Moge Uw Naam
een teken van hoop zijn nu de dood ons treft.
Wij vragen U, verzoen ons met elkaar, bindt
ons samen met de kracht van Uw Geest. Laat
onze dierbare gestorvene Betsie in Uw vrede
delen en blijf aanwezig in ons midden, opdat
wij elkaar tot vrede kunnen zijn: nu en tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed

Gedachteniskruisje

Het gedachteniskruisje wordt door Corina,
Frank en Annelies een ereplaats gegeven
achter in de kerk.

Lied: ‘Ons Lieve Vrouwke’ van Lya de
Haas

Absoute: laatste tekenen ten afscheid

Lied bij het uitgaan: ‘Time to say
Goodbye’ van Andrea Bocelli



